
AFSCHEID VAN DE SCHAAMTE 
 
Ik wou dat ik afscheid nemen kon 
Van de schaamte 
Het vertrouwen waarmee 
We vroeger samen dronken werden 
 
En ik neem je mee 
Je vraagt me niets 
Een streling voor het oog 
Ik heb geen verdriet 
 
Ik wou dat ik dat kon 
Ik wou dat ik dat kon 
Dat ik dat kon 
 
Ik wou dat ik afscheid nemen kon 
Van die nachten 
Eindeloos oeverloos grenzeloos 
Met stille straten aan de horizon in de morgen 
 
Aan de rand van de stad 
Naar huis loopt een man 
Alles is vergeten 
Wordt steeds mooier dat park 
Wordt steeds mooier dat park 
 
Ik wou dat ik dat kon 
Ik wou dat ik dat kon 
Dat ik dat kon 
 
Is er nog hoop 
Voor een wanhopige man 
Ik ga op zoek naar jou 
Jij weet er alles van 
 
Jij verstaat me als niemand 
In dit verlaten landschap 
Zielen die dolen 
Een schim in de ochtendnevel op weg naar huis 
Op weg naar huis 
 
Ik wou dat ik dat kon 
Ik wou dat ik afscheid nemen kon 
Van dat gevoel 
Van de vrijheid van een gevangene 
Rond te lopen in zijn cel 
 
Ik wou dat ik afscheid nemen kon  
Van dat moment 



De vergetelheid van een dronkenman 
Verloren in een lach 
Verloren in een lach 
Verloren in een lach 
 
En ooit komt de dag 
Van de rekening 
Het afgelopen contract 
Hou mij dan gezelschap 
Hou mij dan gezelschap 
Hou mij dan gezelschap 
 
En hou mijn hart vast 
Hou mijn hart vast 
Ik wou dat ik dat kon 
Ik wou dat ik afscheid nemen kon 
Van de angst 
Van de schaamte 
Het afscheid van de angst 
Het afscheid van de schaamte 


