
Afscheid 
 
De jongeman loopt hard 
In een winterlandschap 
De bomen zijn naakt 
Verdwaald in de tijd 
 
Verdwaald in zijn hart 
De herinnering het afscheid 
Van wat eens was 
Verloren in de tijd 
 
Vaarwel 
Tot ziens mijn lieve kind 
 
De man op de hoek 
Schreeuwt wat gebaart wat 
Maar niemand kijkt op 
Van een onheilsprofeet 
 
Het leven vervloekt 
Red ons van de ondergang 
Van het gif in de grond 
Van de oorlog op komst 
 
Vaarwel 
Ik denk aan jou mijn lieve kind 
Vaarwel 
Tot ziens mijn lieve kind 
 
De zon gaat onder 
In het avondland 
De jongeman verbijt zijn pijn 
De jongeman is bang 
Bang voor de toekomst 
Bang voor wat er komen zal 


