
Alles wat ik had 
 
In de oude kamer 
Met de oude boeken 
En de geur van oud papier 
 
En dan zie ik het licht 
Buiten 
 
Als een werkelijke maan 
 
Hoe vaak zat ik hier te denken en te luisteren 
Te denken en te luisteren 
 
Naar de geluiden van de nacht 
Of bij zonsopgang 
Trillend van de dag 
 
Die komen ging 
De dag die komen ging 
 
En dan dacht ik 
Aan alles wat ik had 
En dan dacht ik 
Aan alles wat ik vaarwel had gezegd 
 
Dit zijn de dingen die ik zoek 
Niet meer op de tast 
Maar de ogen wijd open 
 
Open voor mooie woorden 
Mooie woorden 
Mooie woorden 
 
Om het te tekenen 
En te vangen 
Te tekenen en te vangen 
 
En een melodie 
Van lang geleden 
Komt terug 
Komt terug 
 
En dan dacht ik 
Aan alles wat ik had 
En dan dacht ik 
Aan alles wat ik vaarwel had gezegd 
Waartegen ik vaarwel had gezegd 
 
Maar het is aan jou 
Aan jou alleen aan jou 
Wat ik ook doe 
Het is aan jou 
 


