
Als je haar ziet 
 
Het komt 
En het raakt me weer 
Het raakt me tussen mijn ogen 
Van onder tot boven 
Ergens diep binnenin 
 
En nou  
Weet ik weer 
Wat het betekent 
En hoe het vertekent 
En hoe blind een mens kan zijn 
 
Als je haar ziet 
Vertel haar dan niet 
 
En dan  
Hoor ik weer 
Het bidden en smeken 
De vraag om vergeving 
Van allen die de weg kwijt zijn 
 
En toch  
Hoop ik weer 
Op betere tijden 
Verlost van het lijden 
Voor haar en voor iedereen 
 
Als je haar ziet 
Vertel haar dan niet 
 
Dat je de toekomst hebt gezien 
In een donkere nacht 
Je hebt de toekomst gezien 
Je schreeuwt moord en brand 


