
Boodschap van Holland 
 
Slecht nieuws blijft komen uit mijn land 
Boze geesten waren er rond 
En breken dierbaren  
Het hart 
 
Machteloos machteloos 
Voel ik me hier op deze afstand 
Zoek ik een lied tot troost 
Als ik de muze maar vinden kan 
 
Hier is de hemel zwanger van leven 
Daar is de hemel zwanger van dood 
Deze woorden weerklinken steeds wreder 
In deze nachten van wanhoop 
 
Daar gaat de zon onder 
Hier komt de zon op 
Zo zal het altijd gaan 
Zo is het altijd geweest 
 
Zeg me zeg me 
Of ik iets voor je doen kan 
Je weet je weet 
Je bent welkom in ons hart 
 
Welkom in ons hart 
Welkom in ons hart 
 
Het lot zonder God 
Op jezelf aangewezen 
In de verte breekt de hel los 
Hier de hemel 
 
Wat moet een ziel alleen 
Niet wetend wat je te doen staat 
Ongeluk komt zelden alleen 
Vriendschap is dierbaar 
 
Zeg me zeg me 
Of ik iets voor je doen kan 
Je weet je weet 
Je bent welkom in ons hart 
 
Welkom in ons hart 
Welkom in ons hart 
 
Altijd een kamer vrij 
In de hoop dat  



Het voor even  
De pijn verzacht 
 
Welkom in ons hart 
Welkom in ons hart 
 


