
De droom van de val  
 
Toen ik door mijn lied liep 
In de morgen op weg naar huis 
Of misschien wel een kamer 
Even bijkomen 
De nachtportier zal discreet zijn 
Geen vragen gesteld 
De zanger legt zich te ruste 
Kijkt nog even naar buiten 
Sluit de gordijnen 
Laat de zon wegblijven 
Dan volgt de droom van de val 
Waarin hij eindeloos 
Van boven naar beneden valt 
De droom van de val 
Of is dit juist de werkelijkheid 
In dromen bestaat geen tijd 
En zeker niet 
In de droom van de val 
De droom 
Aan het einde van de wereld 


