
De droom van St. Franciscus 
 
En alles gaat hoe het moet 
En alles gaat vooruit 
En alles gaat anders dan je dacht 
En gaat voorbij in de nacht 
 
Je denkt aan je vervallen hart 
Je denkt aan je gewonde engel 
De herinnering ver weg 
De herinnering ver weg 
 
En dat is maar goed ook 
En dat is maar goed ook 
Dat is ook goed 
 
Behalve als je om je heen kijkt 
Behalve als je zoekt naar de weg 
Dan lijkt alles verdwenen 
Dan blijkt alles een droom 
Die je lastig valt in je slaap 
 
En wat is waar 
De waarheid is verdwenen 
De tederheid is geborgen 
Liefde en een kus 
 
Een omarming van het lot 
Een verzoening met het lot 
Je mist iets maar je weet niet wat 
Je mist iets maar je weet niet wat 
 
En dat is maar goed ook 
En dat is maar goed ook 
 
 


