
De grote kilte 
 
Het is lang geleden dat ik jou sprak 
Daarom schrijf ik 
Deze brief aan oude vriend 
Want nou begrijp ik 
 
De tekens aan de wand 
Waarover wij spraken die nacht 
In die oude tijd 
 
Herinner je die zomers met avonden 
Die duurden tot in de eeuwigheid 
En we dronken en zongen 
Dansten en dachten 
 
Over de vrijheid 
Die n de toekomst lag 
En alles zou veranderen 
In een nieuwe tijd 
 
Maar voel jij ook die grote kilte 
De tijd blijft stil staan 
En ik ren voor mijn leven 
Volg jij nog steeds je hart 
Of aanbid jij het gouden kalf 
Van zo’n stil en kil bestaan 
 
De eenzaamheid van een 06-lijn 
De wanhoop van een hardloper 
En laat het huwelijk maar weer heilig zijn 
De tijd is een zandloper 
 
Die wordt omgedraaid 
Door een onzichtbare hand 
Dezelfde hand die boeken verbrandt 
Dood aan de vrijheid 
 
En wat doen wij 
Wij staan aan de kant 
En analyseren 
De dappere nieuwe kille wereld 
Waarvoor wij ooit vreesden 
In die oude tijd 
 
Voel jij ook de grote kilte 
De tijd blijft stil staan 
En ik ren voor mijn leven 
Volg jij nog steeds je hart 
Of aanbid jij het gouden kalf 



Van zo’n kil en stil bestaan 
 
Op naar de volgende eeuw 
Op naar de volgende duizend jaar 
Spelen jouw kinderen dan nog op straat 
 
Op naar de volgende eeuw 
Op naar de volgende duizend jaar 


