
DE HEMEL VAN DE VRIENDSCHAP 
 
Morgen zullen we trots zijn 
Op alles wat er niet gebeurd is 
We hadden natuurlijk, ja 
 
Eva en de appel 
 
Verdreven uit het paradijs 
 
Laten we terugkeren 
Naar de Hemel van de Vriendschap 
 


