
De koorddanser 
 
Elke dag voer ik een gesprek 
Een gesprek hier in mijn hoofd 
Over wat ik allemaal gedaan heb 
Over wat er allemaal is gebeurd 
En over wat ik allemaal misdaan heb 
 
Elke dag praat ik met mezelf 
Zonder woorden maar als in een droom 
Dan zie ik voor me ontevreden vrienden 
Vrienden met onbegrepen vriendinnen 
En ik sta aan de kant 
 
Hoe strak is het koord waarop ik dans 
Tussen mijn hoofd en mijn hart 
Hoe lang zal het zijn voordat ik val 
Tussen mijn hoofd en mijn hart 
 
Elke dag vraag ik aan mezelf 
Wanneer ben ik oud en wijs genoeg 
Zonder twijfels of onbezonnen daden 
Een zonderling berooid en verlaten 
Van god en alleman 
 
Want hoe sterk is dit koord waarop ik dans 
Tussen mijn hoofd en mijn hart 
Hoe lang zal het zijn voordat ik val 
Tussen mijn hoofd en mijn hart 
 
Het leven van een koorddanser 
In balans uit balans 
In balans 
 
Want hoe sterk is dit koord waarop ik dans 
Tussen mijn hoofd en mijn hart 
Hoe lang zal het zijn voordat ik val 
Tussen mijn hoofd en mijn hart 


