
De liefde gaat 
 
Onbeschreven 
Blijft het blad 
Er gebeurt te veel 
Geen tijd om het op te slaan 
 
En alle woorden 
Die er zijn te vinden 
Houden zich schuil 
Als het over de liefde gaat 
 
Als het gaat 
Over de liefde gaat 
Wordt dan de zon 
De zon 
De maan  
 
De liefde gaat 
 
Misschien zing ik wel wat  
Ik niet durf te zeggen 
Of zeg ik maar wat 
Ik niet durf te zingen 
 
Misschien heb ik wel 
Mijn hoofd gestoten 
Aan de werkelijkheid 
Als het over de liefde gaat 
 
Als het gaat 
Over de liefde gaat 
 
De liefde gaat 


