
De ogen van haar moeder 
 
En plotseling 
Had ze de ogen van haar moeder 
De jonge vrouw was verdwenen 
Verdwenen in het leven 
 
Wat zullen we drinken 
Het begin van een lange avond 
Er is veel te vertellen 
 
Ik heb iets voor je bij me 
Ik heb iets voor je bij me 
 
En natuurlijk 
Zijn wij vrienden 
In deze hardvochtige tijd 
Maar gaat dat niet altijd zo 
Ik heb je gemist 
Bedenk ik me nu 
 
En ja de liefde 
De liefde 
Wat zullen we erover zeggen 
Het geluk lacht je nu toe 
 
Wie had dat ooit 
Kunnen bedenken 
Wie had dat ooit 
Kunnen bedenken 
 
Ik hoop je weer snel te zien 
Deze avond heeft me goed gedaan 
Elkaar verloren in de tijd 
Ik ben blij dat ik je weer gevonden heb 
Gevonden heb 
 
Ga nu maar 
Maar ga nu maar 
 
Ga nu maar 
Ga nu maar 
 
Ga nu maar 
Voordat ik 
Jou iets anders vraag 
 
En plotseling 
Had ze de ogen van haar moeder 


