
De veerman 
 
De veerman heeft nooit gekozen 
In zijn ogen stroomt een rivier 
Bij toeval op weg naar het einde 
Om daar te verdwijnen zonder een spoor 
 
Zijn liefste houdt afstand 
Ter bescherming van haar ziel 
Maar bij hoog water verdwijnt haar twijfel 
En de veerman vertrouwt het niet 
 
Varen van oever naar oever 
Op en neer bij regen bij storm 
En als de laatste vreemde ver weg is 
Wordt het verhaal van de veerman gehoord 
 
Op die dag aan de overkant 
Breekt de zon door of komt er mist 
Fluistert het water haar naam nog 
De veerman vraagt het de wind 
 
Die hem vertelt over de toekomst 
En wat de vreemden elkaar aandoen 
En over zijn liefste die eens zal komen 
Hem zal begrijpen zonder een woord 
 
Varen van oever naar oever 
Op en neer bij regen bij storm 
En als de laatste vreemde ver weg is 
Wordt het verhaal van de veerman gehoord 
 
Het verhaal van zon en maan 
Het verhaal van liefde en haat 
Het verhaal van leven en dood 


