
De vraag 
 
In de morgen liep ik langs de zee 
Ik dacht aan vergeten muziek en boeken 
 
Hoe verder weg van huis 
Hoe verder weg van huis 
Hoe meer je je herinnert 
 
Ik dacht ook aan jouw vraag 
Waar het allemaal over ging 
 
Ik denk dat het gaat 
Over een verlangen 
Over een verlangen 
Over een verlangen 
 
Naar iets dat niet kan bestaan 
Over een verlangen 
Naar iets dat niet kan bestaan 
Dat niet kan bestaan 
 
Misschien iets dat is verloren 
Onderweg 
Toen we druk bezig waren 
Met het vinden van een richting 
Met het vinden van een bestaan 
 
Ach je weet hoe dat gaat 
In onze wereld is er zoveel verloren 
 
Maar ik heb het idee 
Ik heb het idee 
Dat jij iets geheim houdt 
Voor iedereen 
 
Een zanger vertelt zijn verhaal 
Een schrijver zoekt een verhaal 
 
De waarheid is lang geleden verdwenen 
Lang geleden verdwenen 
 
Een geheim is een kostbare schat 
Een kostbare schat 
 
Zoals vriendschap een mooie avond geeft 
Zoals liefde rust en troost geeft 
Zo waardevol is een herinnering 
Aan wat je denkt dat komen ging 
 



Er komt een mooie vrouw voorbij 
En wat zou dat betekenen 
 
Ik dacht aan jou 
Ik dacht aan jou 
 
In de morgen liep ik langs de zee 
 
En ik dacht aan jou 
Ik dacht aan jou 
Ik dacht aan jou 
 
In de morgen liep ik langs de zee 


