
Dialoog 
 
Ik spreek van de horizon 
Jij struikelt over je woorden 
Ik zoek de hemel 
 
Ik val voor jou 
Jij daagt me uit 
Ik heb gedacht dat eens alles anders zou zijn 
Jij was blij met wat je had 
 
Voor allebei 
Voor allebei schijnt de zon 
Allebei dezelfde trein 
Op weg naar het eind 
 
Ik twijfel aan het leven 
Jij let op mijn woorden 
Ik slaap niet 
Ik ga dromen 
 
Je bent een spiegel gebarsten 
En ik streel je rug 
Ik ben niets waard 
In het diepst van mij gedachten 
Denken is voor de rijken 
Heb jij ooit gezegd 
 
Voor allebei 
Voor allebei schijnt de zon 
Allebei dezelfde trein 
Op weg naar het eind 
 
Op weg naar het eind 


