Draag ik je bij me

Geen grotere pijn

Dan geluk

De herinnering aan het gemis
Het comfort van het lijden

Ontbreken is comfortabel
Ontvangen is pijnlijk
Kwetsbaar is vertrouwd
Zelfvertrouwen onwennig

De huid van de slang
De vlinder en de rups

Eenzaamheid verloren
Als een in beslag genomen juweel

De cocon van de liefde
De zon in een winterjas

Ik draag jouw parfum
Zo ga je nooit meer weg
Zo blijf je bij me
Vandaag naar buiten
Draag ik jouw parfum

Jouw geur jouw lakens
Ik draag jouw lakens
Naar buiten om me heen
Jouw nacht jouw zuchten
In mijn armen

Draag ik je bij me

Loop je met me mee

In gedachten vandaag
En morgen en alle dagen
Tot het laatste zuchten

In jouw gezicht uitgeblazen
Het lot tarten

Dat kan best wel

Want ik draag je bij me

Ik draag je bij me

In een wolk van jou

Een wolk van overmoed

Met recht van spreken

En een hervonden schoonheid



Draag ik je bij me

Loop je met me mee

In gedachten vandaag
En morgen en alle dagen
Tot het laatste zuchten

In jouw gezicht uitgeblazen
Het lot tarten

Dat kan best wel

Want ik draag je bij me

Bij me
Ik draag jou
Bij me



