
Dronkemansgedicht 
 
De dronkeman geeft een feest 
En in zijn huis brandt licht 
De gasten zijn hem onbekend 
In een nachtclub opgepikt 
 
Het wordt al licht 
En de zon die schijnt 
Op haar onbekende gezicht 
 
Het laatste glas 
Van deze nacht 
Een dronkemansgedicht 
Een laatste grap 
Een laatste lach 
Om een dronkeman die zingt 
 
De dronkeman zit op een bank 
En zij leest zijn hand 
Je bent verliefd dat kun je zien 
Zegt zij en zij lacht 
 
Maar niet op mij 
Maar op iemand 
Die ver weg op jou wacht 
 
Een laatste glas 
Drink op deze nacht 
Een dronkemansgedicht 
Kom geef een hand 
Wens goedenacht 
Groet een dronkeman die zingt 
 
Maar niet op mij 
Maar op iemand 
Die ver weg op jou wacht 
 
Hef het laatste glas 
Van deze nacht 
Een dronkemansgedicht 
Het laatste glas 
Van deze nacht 
Een dronkemansgedicht 


