
 
Duet met de stilte 
 
Het is de bedoeling 
Dat er iets gebeurt 
Geen idee 
Het zou wandelen kunnen zijn 
Naar een vriend 
Het zou wat woorden op papier 
 
Of een duet met de stilte 
Moeilijk te vinden 
Er wordt een stad gebouwd 
Op comfortabel drijfzand 
Van onafgemaakte zinnen 
En al wat dies meer zij 
 
Dan maar reizen 
In het hoofd 
Gezeten aan het verleden 
Dromen van de toekomst 
Harry wacht op de zanger 
Vol verwachting klopt het hart 


