
Een Hollandse hemel 
 
Er zijn van die dagen 
Dat alles dicht zit 
In mijn hoofd een lied 
Op de deur bonst 
Gevangen is 
 
Er zijn van die dagen 
Dat ik huil 
Van blijdschap of woede 
Of gewoon zomaar 
 
Er zijn van die dagen 
Als eilanden in de zee 
Van voorbije tijd 
Wat geweest is 
Is geweest 
 
Er zijn van die dagen 
Die donker zijn 
Een Hollandse hemel 
Overweldigend grijs 
 
Alles wat ik heb  
Zijn twee handen 
Waarmee ik voor jou 
Iets maken kan 
 
Alles wat ik heb 
Is dit lied 
Is alles wat ik heb 
En meer niet 
 
Er zijn van die dagen 
Als landen in de zee 
Onder een Hollandse hemel 
Overweldigend grijs 
 
Alles wat ik heb 
Zijn twee handen 
Waarmee ik voor jou  
Iets maken kan 
 
Alles wat ik heb 
Is dit lied 
Is alles wat ik heb 
En meer niet 
 
Alles wat ik heb 
Is voor jou 


