EEN VERMOEDEN VAN LICHT

Uiteindelijk zijn woorden
De spiegels van je gedachten
Al je woorden

Al je woorden

Het is wat je voelt

Het is wat je voelt

Wat na een lange lange reis
Overblijft overblijft

Samen gedronken
Samen

Alleen gedronken
Alleen

Verder ging het niet
Verder ging het niet

We weten wat we doen
Oud en wijs genoeg
Zou je zo zeggen
Denk je niet

Denk je niet

Denk je niet

Achter gesloten deuren

Is een vermoeden van licht
Een vermoeden van licht

Je bent vast thuis

Je bent vast aan het wachten

En de andere wereld

Is de weg kwijt

Maar dat was altijd al zo

Het leven lijkt zo tijdgebonden
Of ben jij de tijd kwijt

De tijd kwijt

Samen gezongen
Samen

Alleen gezongen
Alleen

Verder ging het niet

Als lippenstift

Aan de rand

Aan de rand van het glas
Dat wat overblijft
Overblijft



