
Een zee van tijd 
 
En nu zijn de bloemen rood 
Het wordt plotseling gezien 
En soms loop je d’r zomaar aan voorbij 
 
Het gevoel van blijdschap 
Door al die eenvoud 
Het gevoel van geluk 
Door al die eenvoud 
 
En wat er gebeurd is 
Laten we achter ons 
Er is geen goed 
En er is geen kwaad 
 
Je spreekt jezelf moed in 
Je laat jezelf gaan 
Morgen is er weer een dag 
 
Een zee van tijd 
Een zee van overvloed 
Een zee van oude liefde 
 
Een zee van tijd 
Een zee van overvloed 
Een zee van oude liefde 
 


