En dan is het even stil

En dan is het even stil

Dan kom jij weer in mijn gedachten
Ik wou dat het niet zo was

Ik heb genoeg aan je gedacht

Ik wil niet meer
Aan je denken

Je voor me zien
Je voor me zien

Toch vraag ik me af
Zo na al die jaren
Toch vraag ik me af

Wij samen toen samen
Volmaaktheid bestaat niet
Het was een klein wonder
Maar wonderen bestaan niet

Ik weet niet meer
Hoe je eruit ziet
Wat je doet
Waar je bent



