
Genade 
 
Wij botsten 
En jij viel 
Een vorm van gerechtigheid. 
Breekbaar 
Lag je onder de fiets 
Als een vader 
Wat weet jij nou 
Dat de aarde plat is 
Dat God bestaat 
De schepping prachtig is. 
Wij vragen om genade. 
 
Genade 
Wij vragen om genade 
 
Zeker de dood zal komen 
En dan 
Dan denk ik aan je ogen 
Je bruine ogen  
Ik ben het vader. 
Hoe je licht gebogen  
Loop toch rechtop  
Naast me gaat 
En me uitzwaait  
Wees niet bang. 
Wees niet bevreesd. 
 
Genade 
Wij vragen om genade 
Genade 


