Goede voornemens nr. 10

O daar gaan we weer

Maar niet zonder slag of stoot

O daar val ik weer

Terwijl ik mezelf toch had beloofd

Te blijven op het rechte pad

Is moeilijker dan ik had gedacht
Voorzichtig met dit broze hart

Straks breekt het weer voordat het barst

O ik voel het weer

Oog om oog tand om tand

O ik kus je weer

Het zal wel komen door de drank

Te blijven op het rechte pad

Is moeilijker dan ik had gedacht
Voorzichtig met dit broze hart

Straks breekt het weer voordat het barst

En voor iedereen die alles zeker weet

En voor allemaal met hun pracht en praal
En voor al die dagen met een kater
Ombhels ik jou mijn geliefde minnares

En schreeuw laveloos van de daken

Nee de liefde is nog niet zo slecht

O ik zie het weer

Ik ben zeker nog steeds niet blind
O ik doe het weer

Ik voel me soms net als een kind

Te blijven op het rechte pad

Is moeilijker dan ik had gedacht
Voorzichtig met dit dwaze hoofd
Dat zichzelf zoveel

Zoveel had beloofd

En dat misschien wel weer
In de liefde gelooft



