Gouden bergen

Natuurlijk je gelooft me niet
Maar ik wil dat jij

Vannacht bij mij blijft

En of liefde nou een leugen is
Is dat straks nog belangrijk

Herinner je je Hiroshima Mon Amour
Herinner je

Nog steeds gloeit het vuur

Onder de vulkaan

O laat mij in jou verloren gaan

De wonden van een verloren tijd

De taal van een verloren rijk

Een land bewoond door een herinnering
En waar de zanger dit soort liedjes zingt

Is er een medicijn tegen die onzekerheid
Liefde

Zonder die altijd aanwezige pijn

Of om gewoon maar niet alleen te zijn

Als je blijft

Geef ik je de nacht van je dromen
Gouden bergen zal ik jou niet beloven
Ik draag je nu naar boven

Om samen niet meer alleen aan de top
Dichterbij de hemel aan de top

Het uitzicht delen aan de top

Van onze gouden berg



