
Graag ben ik temidden 
 
Graag ben ik temidden 
Van de wanorde 
Het geeft rust en stemt tevreden 
 
De chaos van de opgeruimdheid 
De orde stemt bitter 
En verbeelding ho maar 
 
Nee geef mij maar wanorde 
Ergens achter achter onderin 
Daar is het nog te vinden 
Zichtbaar voor de dromer 
Voelbaar voor de mens 
Die de orde wantrouwt 
 
Die achteraan sluit 
En als een held wordt ingehaald 


