
Helpende hand in dromen 
 
Ik zie mijn leven voor me 
Als ze slaapt naast mij 
De helpende hand in dromen 
Hoop ik voor haar te zijn 
 
Dat oude lied van verlangen 
Dat heb je vast vaker gehoord 
Maar het blijft maar doorgaan 
Terwijl we langzaam ten onder gaan 
 
We staan erbij en we kijken er naar 
In beslag genomen door de alledaagsheid 
Wat zouden onze ouders hier van hebben gedacht 
Ik mis hun wijze raad 
In de wanhoop van de droom in de nacht 
 
Ik zie mijn leven voor me 
Als ze slaapt naast mij 
De helpende hand in dromen 
Hoop ik voor haar te zijn 
 
Ja je hebt gelijk 
De keuze is aan ons 
De kwade geest van de vrijheid 
Er is niemand die zorgt voor ons 
 
De barbaren aan de macht 
En ook dat gaat weer voorbij 
En voorlopig blijf ik hier 
En ik weet zeker  
Niet iedereen is de weg kwijt 
 
Ik zie mijn leven voor me 
Als ze slaapt naast mij 
De helpende hand in dromen 
Hoop ik voor haar te zijn 
 
De droom werd de waarheid 
Laat me de helpende hand zijn 
 
Als een lied weerloos van waarde 
Zo zacht slaapt ze naast mij 
Ik zie mijn leven voor me 
In een droomloze nacht 


