
Het geluid van een andere tijd 
 
 
De hemel is rood boven de stad 
Waarschijnlijk moet ik hier zijn 
Iemand zei dat het hier was 
Hoe vermaak je jezelf 
 
En ik luister naar zijn stem 
Muziek van lang geleden 
Het geluid van een andere tijd 
 
Je stelt jezelf iets ten doel 
Je ontwaakt en gaat aan de slag 
Je kijkt niet naar de vrouw op de hoek 
Het is herfst,het is warm 
 
En ik luister naar zijn stem 
Muziek van lang geleden 
En ik luister naar zijn stem 
Muziek van lang geleden 
 
Het geluid van een andere tijd 
Het geluid van een andere tijd 
 
En ik luister naar zijn stem  
Muziek van lang geleden 
 
Het geluid,het geluid van een andere tijd 


