
Het huis van Hans 
 
Ik dacht op weg  
Naar huis te gaan 
Het is wat later 
De kade verlaten 
 
De rivier stopt nooit 
De eeuwige stroom 
In deze nacht zonder maan 
In deze nacht zonder maan  
 
Maar in het huis van Hans 
Brandt nog licht 
En ik hoor muziek 
Het is nog niet te laat 
 
In het huis van Hans 
Brandt nog licht 
Een baken in de mist 
Een baken in de mist 
 
Dan regent het 
Dan waait de wind 
Door de jaren  
Van het verleden 
 
Nachten van wijn 
Nachten van goede raad 
Het kostbare bezit 
Van vriendschap 
 
In het huis van Hans 
Brandt nog licht 
En ik hoor muziek 
Het is nog niet te laat 
 
In het huis van Hans 
Brandt nog licht 
Een baken in de mist 
Een baken in de mist 
 
In het huis van Hans 
Is altijd plaats 
Voor deze verdwaalde 
In de nacht 
 
In het huis van Hans 
Is altijd plaats 
Voor een lach 
Voor een traan 
 
In het huis van Hans 


