
Het ijs 
 
Er was een zekere afstand 
Tot hier en niet verder 
Wederzijds respect 
En meer van dat gedoe 
Mannen hebben het moeilijk 
Pas diep in de nacht 
Na veel te veel drank 
Breekt het ijs 
Pas dan breekt het ijs 
 
Je vertelde over vroeger 
Je vader en de dood 
Je vrienden en je ex-en 
Was Jezus de eerste socialist 
En over muziek 
Veel gebrek aan hartstocht 
Wat hebben we gelachen 
En toen brak het ijs 
En toen brak het ijs 
 
Het was niet verkeerd 
Om met jou te praten 
Als je op een afstand blijft 
Kom je nooit dichterbij 
Mannen maken het moeilijk 
Pas diep in de nacht 
En na veel te veel drank 
Pas dan breekt het ijs’ 
Pas dan breekt het ijs 


