
Hier te gast 
 
Ik ben hier maar te gast 
En lang zal ik hier niet blijven 
Het woord welkom is hier vreemd 
Wel angst voor het onbekende 
 
Zelden heb ik hier gastvrijheid ontmoet 
Of het was van een andere verdwaalde 
 
Waar zijn de tijden van ontvangst 
En van het luisteren naar verhalen 
Van ver en van overzee 
Van de andere kant van de aarde 
 
Nu woont hier een onbehagen 
Nu huist hier een boze geest 
Die komt terug zo door de jaren 
Is het ooit 
Is het ooit anders geweest 
 
Dus ik zeg hier vaarwel 
En als geschenk bij mijn afscheid 
Heb ik hier wat pijn 
Wat wierook en verloren wijsheid 
 
Ik was hier maar te gast 


