
Hoe lang kun je samen 
 
 
En nu het gevonden is 
Het verlangde geluk 
Een roos op een vuilnisbelt 
Pas op voor de doorns liefste 
Nu niet zichtbaar 
Maar straks vloeit er bloed 
En dan is het maar de vraag of jouw nieuwe ridder 
Een lafaard is met moed 
Of een held van vlees en bloed 
 
Hoelang kun je samen 
Hoelang kun je samen 
Niet gelukkig zijn 
 
Laat mij nu de muze dienen 
Trouwe dienaar van de godin 
Die alleen maar geeft 
En niets vraagt in het begin 
Misschien vrijwillig 
Onze liefde heeft geofferd 
Was het dat waard 
Het ga je goed 
Dat je maar kracht krijgt 
En vreugde en begeerte 
En die verdomde passie en wijsheid 
 
Hoelang kun je samen 
Hoelang kun je samen 
Gelukkig zijn 
 
Natuurlijk waren wij op weg 
Naar de ondergang 
Natuurlijk hebben wij 
Onze liefde levend begraven 
In alledaagsheid 
En die verdomde werkelijkheid 
Van iedere dag opstaan 
En een jarenlange poging 
Een poging tot geluk 
Vergeefs vergeefs vergeefs 
 
Hoelang kun je samen 
Hoelang kun je samen 
Gelukkig zijn 
 
Onvoorwaardelijke vriendschap 
Die alles overstijgt en overwint 



Het ga je goed 
Dit is geen afscheid 
Dit is geen vaarwel 
 
Het is een begroeting 
Een voorbereiding 
Van de gedeelde eenzaamheid 
De oude ridder scherpt zijn zwaard 
Gaat met open vizier 
De toekomst tegemoet 
De toekomst tegemoet 
 
Hoelang kun je samen 
Hoelang kun je samen 
Gelukkig zijn 
 


