Horizontale wereld

Ja wat natuurlijk ook mogelijk is

Dat er een horizontale wereld ontstaat
En niet meer rond

Maar een plat vlak

Waar je zomaar vanaf zou kunnen vallen
En voor degenen met bovenmenselijke moed
Geldt natuurlijk het oude principe

Geen angst

Voor de ondergang

Maar een gezonde nieuwsgierigheid
Naar wat er zich achter de horizon
Bevindt

Geen angst geen hemel en hel

Maar gewoon op hoop van zegen



