
In het 100  
 
Het leven staat op stapel 
En dreigt te lopen 
In het honderd 
Even geen bakens 
Even geen overzicht 
 
Als deze knoop wordt ontward 
Wat blijft er over dan 
Komen we hier zomaar 
Uit 
 
We doen een poging 
Als bijziende doven 
Op de tast en op gevoel 
 
Komen we wel weer boven 
Komen we wel weer boven 
Er is troost in jouw armen 
 
Er huist warmte in jouw woorden 
Helend en genezend 
Godallemachtig 
Al die jaren  
 
Godallemachtig 
 
Fim do Mundo  
Daar heb ik je lief 
Aan het einde van de wereld 
Daar heb ik je lief 
Aan het begin van de oceaan 


