
Is de hemel ver 
 
Is de hemel ver 
Woont ze nu achter de wolken 
Is de hemel ver 
 
Toen wij naar boven keken 
We lagen in het gras 
We keken naar de wolken  
Het was nog niet zo lang geleden 
 
Het was toen dat je me vroeg 
Op die laatste zomerdag 
Het was toen dat je me vroeg 
Op die laatste zomerdag 
 
Is de hemel ver 
Woont ze nu achter de wolken 
Is de hemel ver 
Is het ver naar de hemel 
 
Straks ben jij een vader 
Daar geloof ik wel in 
De vader de zoon en de Heilige Geest 
Ik ben ze alledrie geweest 
 
Nu ik denk  
Aan toen je me vroeg 
In deze heldere nacht 
Op die heldere dag 
 
Is de hemel ver 
Woont ze nu tussen de sterren 
Is de hemel ver 
Is het nog ver naar de hemel 
 
Is de hemel ver 
Woont ze nu tussen de sterren 
Is de hemel ver 
Is het nog ver naar de hemel 
 
Wat kan ik zeggen 
Er is geen antwoord 
Er zijn alleen maar vragen 
Mocht er iets zijn 
Kom dan maar naar mij 
Weet dat je altijd welkom bent 
Mij heb je alleen 
Voor altijd 
Maar mij 
 
Is het ver naar de hemel 


