
Jungle 
 
Vanochtend toen je wegreed 
Keek ik je na 
En je verdween in een wolk 
Van een regenboog zo blauw 
Zo groen 
Zo geel 
Zo rood 
Ik wens je veel sterkte 
In de jungle 
Pas op voor het donker 
In de jungle 
 
Pas toen je weg was 
Dacht ik na 
En keek of ik mijn verstand 
Niet verloren had 
Ik vond 
Het in een la 
Ik was bang 
Dat je het meenam 
Naar de jungle 
Misschien had je het nodig 
In de jungle 
 
Weet je nog 
Die droom die ik vannacht had 
Of was het werkelijkheid 
Dat jij hier in mijn armen lag 
 
Zacht als een weekdier 
Zacht als een spons 
Waren je lippen op mijn mond 
Mijn armen om jouw hals 
Hard op de grond 
 
Vannacht namen wij een voorproef 
Op de jungle 
Alles wild en warm 
In de jungle 
Geen schaamte 
Laat je gaan 
In de jungle 
In kom je wel weer tegen 
In de jungle 


