Kaap de Goede Hoop

Al tijden lang
Zijn wij op weg
Naar Kaap de Goede Hoop

Ze zei ik hou van het geluid van de regen
En van het ruisen van de golven van de zee
In mijn hoofd

Ze zei ik sta je bij

Ik help je wel bij

Het laten gaan van je tranen
Ik blijf dichtbij

Laat je tranen gaan

Laat ze vallen

In mijn handen

Zout water

De definitie van liefde
De definitie van pijn
Hoe kan ik je laten vergeten

Ze zei we moeten verder
We moeten door

Afdalen opstijgen

Naar een wereld zonder tijd

Ze zei ik sta je bij

Ik help je wel bij

Het laten gaan van je tranen
Ik blijf dichtbij

Laat je tranen gaan

Laat ze vallen

In mijn handen

Zout water

Het was zo’n dag waarop de krant niet kwam
En ik bevrijd was van de wereld

Zo’n dag met een avond die je leven verandert in een oude zomer

Zo’n zomer van gedroomde reizen
En uitkijken over de zee van warmte
En lange momenten van niets

Lange momenten van niets

Ik sta je bij
Ik help je wel bij

Zout water



