
Laag land 
 
Het onzichtbare misverstand 
Daarginds in het Laag Land 
 
Bijna vergeten 
Bijna verdwenen 
 
Nee niet één van hen 
Samen nooit geweest 
 
Misschien de grond de bodem 
De schoot maar allang vaarwel 
 
Vaderland zonder vader - onthoofd 
Moederland zonder moeder - onthart 
 
Geen reden meer 
Geen liefde meer 
 
Energie verloren 
Verdwenen inspiratie 
 
Het doet geen pijn 
Het geeft zuurstof 
 
Laat ademen 
Laat groeien laat stromen 
Laat zien 
 
Op weg naar 
Het zichtbare misverstand 
Alles is meegenomen 
 
Hier en beneden 
Aan het eind van de rivieren 
 
Daar waar alles vlak 
Daar waar niemand 
 
Daar waar onvrede 
En voor wie de klokken luiden 
Het laatste uur heeft geslagen 
 
Have en goed 
Huis en haard 
 
Ren voor je leven nu het nog kan 
Het verloren hart 
De verdwenen bard 



Het verlaten lage land 
 
God en alleman 
Het lege land 
Onzichtbaar vol 
 
Verzwolgen 
Afscheid 
 
Zonder om te kijken 
Geen omkijken meer naar 
 


