
Libelle boven de vennen 
 
Is het mogelijk de lelijkheid te vergeten 
De afkeer 
Het hoofd af te wenden 
Een andere kant 
 
Na al die jaren 
Van begraven onder 
Vierkante centimeters 
 
Al het zicht ontnomen 
Omringd door onbelangrijk 
En het belang van anderen 
 
Droge handen 
Droge rivieren 
 
Laat de vriendschap zegevieren 
Als een libelle boven de vennen 
 
 


