
Liefde van mijn leven 
 
Ik ben verloren in de liefde van mijn leven 
Ik ben verloren in de armen van de nacht 
Zoveel gekregen zonder veel te geven 
Ik verdwaal niet meer in het duister van de stad 
 
Overwonnen zijn nu al mijn grote angsten 
Overwonnen overhandig ik mijn hart 
Zonder angst zonder problemen 
In jouw handen bevindt zich nu mijn lot 
 
Jij bent het leven 
Jij bent de liefde 
De liefde van mijn leven 
 
Is dit toeval of gewoon dom geluk 
Ik ga het morgen van de daken schreeuwen 
In elkaars armen zijn wij verdwenen 
In ons hart zien we elkaar terug 
 
Jij bent het leven 
Jij bent de liefde 
De liefde van mijn leven 
De liefde van mijn leven 
 
De tranen bewaren we voor later 
De tranen die er ooit zullen zijn 
Zonder regen krijgt het land geen water 
Zonder regen wordt het land een woestijn  
 
Jij bent het leven  
De liefde 
De liefde van mijn leven 
De liefde van mijn leven 
 


