
LISSABON III   
 
Er stond een boom daar 
Daar waar 
Ik met mijn oude vriend 
Een traan liet 
 
En we dronken op het verleden 
De straten werden gewassen 
Door de regen 
 
Lissabon glimt in de zon 
En al het verdriet 
En al de pijn 
Samen gedeeld 
 
Altijd al zo geweest 
Geef me jouw verdriet 
Begraaf het in de Taag 
 
De dag 
Van de dood 
Van de zoon 
Van God 
 
In de nacht was er vertier 
De lach van een onschuldig gezicht 
Lissabon slaapt nooit 
Lissabon overleefde de dood 
 
Ik drink op jou mijn vriend 
Ook al zeg ik het niet 
 
De verkeerde woorden zijn verdwenen 
Mijn dank is groot 
We zijn niet meer bang voor het verleden 
Mijn dank is groot is groot 
Ons leven geeft hoop 
Het geluk dat de liefde geeft 
Altijd al zo geweest 
 
Op de dag 
Van de dood 
Van de zoon 
Op de dag 
Van de dood 
Van de zoon 
Van God 
Van God 
Van God 
Van God 
Van God 


