
Lissabon 
 
En hier komen de harde werkers 
Uit grote gaten in de straten 
Ze lopen over de pleinen 
Onder het standbeeld 
Van een dichter of een zeevaarder 
 
Het zal nog even duren 
Voordat de eerste zonnestralen 
De straten zullen strelen 
Om over een paar uren 
De kerken en gebouwen 
En gevels te geselen 
 
Het is nog vroeg te vroeg te vroeg 
Jij ligt vast nog te slapen 
Het is te vroeg te vroeg te vroeg 
Om uit het zicht te verdwijnen 
 
De bewakers van de openbare orde 
Paraderen door de straten 
De chauffeurs van het openbaar vervoer 
Concentreren zich 
Op het meedogenloze verkeer 
 
Het is nog vroeg te vroeg te vroeg 
Jij ligt vast nog te slapen 
Het is te vroeg te vroeg te vroeg 
 
Het is te vroeg te vroeg te vroeg 
Jij ligt vast nog te slapen 
Het is te vroeg te vroeg te vroeg 
Om uit het zicht te verdwijnen 


