Man zonder tranen

Laat wat gevoel zien liefste
Maak eens wat ruzie liefste
Laat een je tong zien

En zeg A

Bang voor contact

Wie had dat ooit gedacht

Geluk maakt angstig liefste
Geluk voelt onveilig liefste
Melk en honing

Smaakt veel te zoet

Liever de pijn van onrust
In het bloed

Wat is een man zonder tranen
En die van jou niet houden kan
Wat is een man zonder tranen
En jou niet meer liethebben kan
Dat is een man van steen

Ja dat is een man van steen

Ik wou dat hij verdween

Naakt als een pasgeborene

Kwetsbaar als een vluchteling

Zijn geliefden in hun onzekere omhelzing
Van het geluk niets dan goed

Wat is een man zonder tranen
En die jou niet liethebben kan
Wat is een man zonder tranen
En jou niet meer liethebben kan
Dat is een man van steen

Ja dat is een man van steen

Ik wou dat hij verdween



