
Morgen is het dinsdag 
 
Op zijn verjaardag 
Liep hij naar huis 
Het was een mooie dag 
Zo laat in november 
 
Zelfs de zon scheen 
Zelfs de zon scheen 
Zijn gedachten 
Laten zich raden 
 
Hij had nooit gehouden 
Van een verjaardagsfeest 
Hij had nooit gehouden 
Van een verjaardagsfeest 
 
Dit was zomaar 
Dit was zomaar 
Een mooie dag 
Een geschenk uit de hemel 
Een geschenk uit de hemel 
 
Morgen is het dinsdag 
Morgen is het dinsdag 


