
Muze 
 
Het spijt me liefste 
Maar ik heb nu geen tijd 
De muze roept me 
Ik gehoorzaam haar altijd 
Denk maar niet dat ze jou bedreigt 
Ze gelooft niet in bezit 
Maar wel in mij 
 
Vreemd hoe dat gaat 
Ik geef om jou en ik geef om haar 
Vreemd vind je niet 
Je bent zo mooi 
En haar gezicht 
Ken ik niet 
 
Het spijt me liefste 
Maar ik heb nu geen tijd 
Ze geeft me geen liefde 
Muziek is wat ik krijg 
Misschien ben jij het lichaam zij de geest 
Niets dat ik kan doen 
Altijd zo geweest 
 
Vreemd hoe dat gaat 
Ik geef om jou en ik geef om haar 
Vreemd vind je niet 
Je bent zo mooi 
En haar gezicht 
Ken ik niet 


