NACHTLOKAAL

Waar leegte was

Zijn miljarden sterren

De maan slijpt haar zwaard
Wij zijn groots en levend
Niet meer dan een druppel
Verbitterd maar blijmoedig

Ombhels me
Kus me

Geloof je nog

In het hiernamaals

Van een kindertijd

Geesten gewekt door katers
Scherven in het brein

De zanger vleugellam
Vertolkt zijn lied

Kus me
Kus me
Ombhels me
Kus me



