
Niet van hier 
 
Ergens langs de snelweg 
Waar niemand komt 
Staan ze te zwaaien 
Waar niemand stopt 
 
Ergens in Duitsland 
In een stad die niemand kende 
Totdat het op tv kwam 
Staat een uitgebrand huis 
 
Ergens in Nederland 
Ergens in het zuiden 
Achter de tralies 
In de kelder stierf een man 
 
Hij was niet van hier 
Niet van hier 
 
Door alle tijden 
Hier in dit land 
Zijn wij gekomen 
En zochten ons heil 
 
Zij waren niet van hier’ 
Niet van hier 


