Niets is volmaakt

In de nacht is het maanlicht voor jou alleen
Helemaal voor jou alleen

Ik doe maar wat

En ik weet niet waarheen we gaan

We strijden terwijl de wedstrijd wordt gestaakt

Ik wacht op jou

En ik neem je mee naar huis
Zeg me wat je wilt

Ik laat je begaan

Niets is te veel

Niets is blijvend van aard
Niets verdwijnt

Niets is volmaakt

Kijk naar de hemel

De schoonheid

Van een vergankelijk bestaan
We lopen rond

En worden langzaam onzichtbaar

Kijk naar buiten
In de verte gloort het licht
De verlossing de bevrijding van onszelf

Je bent vrij om te komen
Je bent vrij om te gaan
Niets verdwijnt

Ik laat je begaan

Ik zal er zijn
Aan het einde
Ik zal er zijn

Niets
Niets is volmaakt

Je bent vrij om te komen
Je bent vrij om te gaan
Niets verdwijnt

We laten je begaan

We gaan naar huis
We zullen daar zijn
Niets is volmaakt

We zullen er zijn
Aan het einde van de strijd



