Nijmegen bij zonsondergang

In de verte ligt Nijmegen
Bij zonsondergang

De brug de kerktoren

Ik ga naar huis

Het is lang gelden

Zo lang geleden

Mijn oude witte huis
Op de heuvel

Ooit was daar

Een diner voor twee
Het is lang geleden
Zo lang geleden

Hier was ik de koning te rijk
En moederziel alleen

Als god in Frankrijk

Heb ik hier geleefd

Daar ligt Nijmegen
Bij zonsondergang
Verdwijnt Nijmegen

Silvia Silvia mijn eerste lief
In de sneeuw

Bij vader achterop

Dag schoonheid

Hoe staat het leven

Waar ben jij gebleven

En ik weet dat ik op een dag vertrokken ben
Niet bang voor de toekomst

Maar ik vrees voor het afscheid

Van zo lang geleden

Zo lang geleden

Als god in Frankrijk

Heb ik hier geleefd

Hier was ik de koning te rijk
En moederziel alleen

Graven in het moeras

Graven onder een steen

Graven in het geheugen

Graven naar wat eens is geweest

In de vader

In de zoon

In de Heilige Geest
In de moeder



In het kind
In wat is geweest

Daar ligt Nijmegen
Bij zonsondergang



