Occhiolino

Jij bent één van de mooiste
Slachtoffers

Die ik ooit heb gezien

Ik denk aan jou

Toen hij jou

Met een knipoog

Verliet

Niet zeker van de zaak
Vertrouwde hij jou
Aan ons toe

Aan ons

Aan ons

Wij overlevenden
De dag is niet lang
De dag is zo voorbij
Wees niet bang

Je hebt het lot

Zelf in de hand

De zonnestralen glinsteren
In je tranen

Je bent hier nooit

Echt weggeweest

Er lopen alleen

Wat zielen mee

In een stoet achter ons
Aan

Aan ons

Wij overlevenden
De dag is niet lang
De dag is zo voorbij
Wees niet bang

Je hebt je lot

Zelf in de hand

Je hebt je lot
Zelf in de hand



